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Beste Davidsfondsers, vrienden, 

 

We zijn aan onze laatste uitnodiging van 2022 toe !  Hiermee nemen we afscheid van een jaar waarin 

het licht weer begon te schijnen.  Een weliswaar uitgeregende maar desondanks supergezellige 

familiedag in september en onze kaas- en wijnavond in december  bezorgden ons weer de energie om 

plannen te maken voor het komende jaar !  

 

Onze grootste wens voor 2023 is dan ook  

dat we op jullie steun en aanwezigheid mogen rekenen  

om van iedere activiteit een gezellig samenzijn te maken. 

We kunnen jullie voor de komende maanden alvast enkele mooie activiteiten aanbieden ! 

 

Het nieuwe jaar zetten wij traditioneel in met “Toast Literair”, deze keer op zondag 22 januari in de 

Parketzaal van het Kasteeltje te Denderleeuw. Wij doen daarvoor beroep op iemand uit eigen streek, 

die met haar gedichten al verschillende prijzen behaalde. Zij nodigt ons uit voor een  

 

Minitrip naar de bijzondere wereld van de poëzie 

met Hilde De Cock 

en een muzikaal intermezzo van Brecht Breynaert 

Zondag 22 januari 2023 om 10.30  

 

Wat kan de drijfveer zijn om poëzie te gaan lezen, te gaan luisteren  of 

meer nog poëzie te gaan schrijven? 

Een toevallige beweging of is het eerder een onverklaarbare dwang die 

zich een weg zoekt? 

Is het een liefde voor taal, het woordenspel ? De verwondering als een 

zin juist zit en onveranderbaar of eerder  de twijfel hierover? 

Is het als muziek die ons beroert, het ritme, de toonhoogte, het timbre? 

Misschien moeten we het begrip  poëzie niet proberen  te vatten, maar 

haar zelf aan het woord  laten, haar benaderen met open vizier. 

 

Deze lezing heeft plaats in de Parketzaal van het Kasteeltje in Denderleeuw op zondag 22 januari om 

10.30 uur. Na de lezing worden de aanwezigen uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie.  

De toegangsprijs bedraagt 8 EUR (5 EUR voor leden van het Davidsfonds). Inschrijven graag via 

info@davidsfondsdenderleeuw.be.  
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Voor onze winterwandeling op zondag 5 februari hernemen we de wandeling die vorig jaar werd 

afgelast door het slechte weer. We gaan daarvoor naar de   

 

Kesterheide 

Zondag 5 februari 2023 om 14.00  

 

Kesterheide in Gooik is de groene parel van het Pajottenland. Een baken van 112 meter boven het 

landschap! De wandeling verloopt voor ongeveer 2/3 langs rustige asfaltwegen. De rest van de 

wandeling loopt langs aardewegen en voetwegen die bij regenweer nog goed begaanbaar, maar 

enigszins modderig kunnen zijn.  Mooie vergezichten wisselen af met pittoreske landschappen.  

 

 

Onderweg komen we ook langs een groot communicatiecentrum van de NAVO, zeer herkenbaar 

vanwege de vier witte bollen (schotelantennes met een opblaasbare ballon in Kevlar er omheen). 

Boven op de Kesterheide hebben we uitzicht op Brussel, Ninove, de zendmast van Sint-Pieters-Leeuw 

en zelfs het Hellend Vlak van Ronquières. Daar stoppen we ook even aan het graf van Staf De Clerck, 

de Ijzeren Man en het parkje Pervivo, ter nagedachtenis aan kinderen die aan een (zeldzame) 

stofwisselingsziekte overleden zijn.  

We rijden met eigen vervoer naar het begin van de Berghomstraat in Gooik, waar er ruime 

parkeerplaats is langs beide zijden van de weg (GPS: Berghomstraat 2, Gooik). De wandeling start om 

14.00 uur.  

Deelname is gratis, graag aanmelding via e-mail (info@davidsfondsdenderleeuw.be).  Heb je geen 

eigen vervoer, dan vinden wij wel iemand met wie je kan meerijden.  

 

 

Dat onze afdeling heel wat fervente wijnliefhebbers kent, is een publiek geheim. We plannen dan ook 

een derde wijndegustatie ! 

 

Wijndegustatie “Portugese Wijnen” 

met Simonne Wellekens 

Vrijdag  24 februari 2023 om 20.00  

 

Simonne Wellekens is bekend als wijnjournaliste bij De Standaard en verschillende Vlaamse 

tijdschriften.  In 2019 werd zij verkozen tot “Winelady of the Year”.   

Deze keer zal zij het hebben over Portugal, één van haar favoriete wijnlanden ! 
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Portugal: een rijke historie, een land barstensvol energie. 

Portugal is vandaag dynamischer dan ooit. Net als Frankrijk, Italië en Spanje heeft het land 

een meer dan 2000 jaar oude wijngeschiedenis.  Het land is niet groot maar de 

verschillende gebieden zorgen voor een grote diversiteit aan wijnstijlen. 

Ontdek de wijnen met persoonlijkheid via een masterclass met uitgelezen wijnen. We 

proeven wijnen uit het groene Portugal, Vinho Verde, het sprookjesgebied de Douro, de 

verrassende Alentejoregio aan de grens met Spanje, de verfijnde witte wijnen van Lisboa 

aan de Atlantische kust,  rode wijn uit Bairrada (met de meeste bekende wijn van onze 

patriot,  de bekende sommelier William Wouters) en Dão :  

van droog tot zoet, van jong fruitig tot krachtig en uniek. 

 

Deze degustatie zal plaats hebben in het ontmoetingscentrum De Palaver, op vrijdag 24 februari om 

20 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.  

De prijs voor deelname bedraag 22 EUR voor Davidsfondsleden, 27 EUR voor niet-leden. Inschrijven 

kan via e-mail (info@davidsfondsdenderleeuw.be ).  

 

Op onze website publiceert Rudy Blom, één van onze actieve bestuursleden, al twee jaar lang  een 

maandelijkse “leestip” en een “gedicht van de maand.  Deze keer hoef je hiervoor niet naar de website 

te gaan. We nemen zijn “nieuwjaarsbrief” hier integraal op in onze uitnodiging.    

  

Beste lezer, 

In de traditie van de jaarwisseling en met de kennis dat velen onder jullie graag een glas wijn 

lusten, sluiten we ons leesjaar af met een wijnboek. Het is niet zomaar een wijnboek, dat ons 

kennis bijbrengt over druivensoorten, wijnstreken en wat dies meer. Neen, het gaat over 

weetjes die je aan de feesttafel kan vertellen over wijn, korte anekdotes en verhaaltjes over die 

godendrank. 

De auteur, Dennis van den Buijs (1986), is radiomaker voor VRT en gebeten door wijn. Als 

verhalenverteller neemt hij iedereen mee in zijn passie voor de goddelijkste drank ter 

wereld. Wat begon met bescheiden wijnavonden thuis, groeide al snel uit tot Wijncast, de 

eerste Nederlandstalige podcast over wijn. (Ertsberg) 

Wijn, daar moet je van genieten. Geniet dubbel zo hard dankzij de wijnkennis die Dennis 

meegeeft, verpakt in onderhoudende verhalen. Ideaal om mee uit te pakken in gezelschap ! 

Cathérine Vandoorne, De Madammen (VRT), over Wijn 

Dennis van den Buijs is muzikant, verteller, historicus, radiopresentator. Deze duivel-doet-al 

neemt je mee in een heerlijke wereld van wijnverhalen doorspekt met geschiedenis en leuke 

anekdotes… Dit boek hoort thuis op elke salontafel en is verplichte lectuur voor elke 

wijnmaniak/liefhebber/drinker/genieter. 

William Wouters, voorzitter van de Association de la Sommellerie Internationale (ASI) 

Ik wens jullie lezers en volgers van mijn ‘hoekje’ een vreugdevol, spetterend, energierijk, 

gezond en vooral leesrijk 2023 toe! 

Rudy 
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Rudy’s leestip van december 

 

Wijn  van Dennis van den Buijs 

In Wijn lees je honderd sprankelende wijnverhalen die je wil doorvertellen 

en die het nog leuker maken om over wijn te praten, zonder dat je daar een 

vat vol afschrikwekkend wijnjargon voor nodig hebt. Dit boek moet op het 

wijnrek staan van alle liefhebbers van een goed glas én een goed verhaal. 

Wist je dat bavianen van Pinot Noir houden? Dat de grote wijnkastelen in 

Bordeaux nooit hadden bestaan zonder Hollandse dijkenbouwers? En dat 

één luis bijna alle wijngaarden in Europa had vernietigd? 

Dennis van den Buijs neemt je mee op een wondere wereldreis doorheen 

de tijd, religie, cultuur, business en wetenschap die wijn is. In dit boek lees 

je wat je écht wil delen met vrienden en familie rond je favoriete fles. Van 

de druif in de wijngaard tot de godendrank in je glas: geen enkele sappige 

anekdote valt naast het vat. Dit boek moet op het wijnrek van alle liefhebbers van een goed glas én 

een goed verhaal. (achterflap van het boek) 

 

Rudy’s gedicht van de maand december 
   

Winterstilte 

De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit, 

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngehakt geboomte zit 

Met witten rijp beijzeld. 

De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 

’t Kristallen kunstwerk breke. 
De klank zelfs van mijn schreden wil 

Zich in de sneeuw versteken. 

De grond is wit, de nevel wit. 
Wat zwijgend toverland is dit? 

Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 

Dit grootse stille wonder. 

Marieke Lucas Rijneveld 

 

Wie meer leestips wil :  www.davidsfondsdenderleeuw.be/Het_hoekje_van_Rudy 
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